Geloofd zij Jezus-Christus, Amen.
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Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn
lichaam ; dagen van kwelling hebben mij overvallen
mijne ziekte was zonder hoop en zonder genezing
doch ik heb alles verdragen om uwent wil ; daarom
hoop ik op uwe oneindige bermhertigheid.

De dood is beter dan een bitter leven, en de
eeuwige rustdan een aanhoudende kwelling.
Het is Kristus' wil dat wij door ons lijJden aan de
verdiensten van zijn lijlden deélachtig worden.
Een kind van Maria zal niet verloren gaan.
Beminde echtgenoote, ik dank u voor uwe liefde
en uwe zorgen. En gij, mijne kindren, bemirt uwe
moeder al de2 dagen van haar leven. Ik verlaat dit
dal van tranen voor de plaats van eeuwige vreugde
Vergeet mij niet in uwe gebeden. Tot wederziens
in den hemel.
Bermhertige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.
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De familién HAEGEMAN
en VAN TURTELBOOM

danken U hartelijk
voor uwe gebeden
en rouwbetuigingen
bij het afsterven van

Mijnheer GUSTAAF HAEGEMAN




