Gelukkig ‘de mens die leeft zoals hij wenst
te sterven.

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

MARIA HAEGEMAN

Echtgenote van wijlen Heer
RICHARD VAN DAMME

geboren te St-Maria-Lierde, de 16 November 1872

c¢n aldaar godvruchtig overleden de 30 Septem-

ber 1950, voorzien van de H.H. Sacramenten der
stervenden.

Broos en vergankelijk is het leven wvan de
raens. Aan niemand heeft God bekend gemaakt
wanneer zijn uur zal slaan; eens te meer is
het woord verwvuld «De dood komt als een
dief in de nacht».

Ze was een deugdzame en diep-christelijke
moeder; vol opoffering voor de haren. Steeds
haar eigen leed vergetend om aan anderen te
denken. Ze heeft de goede strijd gestreden en
zal in eeuwigheid gelukkig zijn.

Beminde kinderen, kleinkinderen, achterklein-
kinderen en bloedverwanten, ik was zo geluk-
kig midden U. De Heer heeit me bij Hem ge-
roepen. Het is zijn heilige wil. Bidt voor mij
en ook ik zal bij God voor U ten beste spre-
ken. Vergeet mijn goede voorbeelden niet.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(7 jaar en 7 m. 40 dagen aflaat).

Uitg. L. Surdiacourt, St-Maria-Lierde.

Mijnheer en Mevrouw Richard VAN DEN BERGHE-VAN DAMME en kin-

deren;
Mijnheer en Mevrouw Valére VAN DAMME-GHUUSSE en kinderen;

Mijnheer Pierre VAN DAMME;

Mijnheer en Mevrouw Oscar VAN DAMME-NECKEBROECK en kinderen;

De familién HAEGEMAN, VAN DAMME, DE C

ERCQ en DE POTTER

o

danken ontroerd voor de blijken van deelneming, hun betoond ter gele-

genheid van het afsterven van

Mevrouw Maria HAEGEMAN




