Geloofd zij Jezus-Kristus !

1.

BID VOOR DE ZIEL
van MEVROUW

Marie Celeste Haegeman
weduwe van Mijnheer

Kamiel Faingnaert

geboren te St-Martens-Lierde de 16 november 1884
en godvruchtig overleden te Goeferdinge de
12 juni 1961.
Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

” Gij weet, o Heer, dat ik altijd getracht heb miin
ziel zuiver voor U te bewaren, dat ik het gebed
bemind heb en beoefend; laat dan mijn ziel in vrede
tot U naderen, want het is mij thans voordeliger te
sterven dan langer te leven. (Job.)

God beproeft de mens met verschillende soorten
van kwellingen, waar wij, kortzichtige mensen,
noch zin noch waarde aan hechten; maar Gods
Wijsheid deelt de kruisen uit en Gods goedheid
hecht er de verdienst en beloning aan.

De afgestorvene was een oprecht christelijke
vrouw, een bezorgde moeder die haar leven heeft
gewijd aan het geluk van man en kinderen.

Beminde Kinderen en Bloedverwanten, de Heer
heeft mij tot Hem geroepen om Hem in eeuwigheid
te loven en te danken. Bewandelt trouw de weg van
Zijn geboden opdat wij allen eens verenigd mogen
leven in Hem. Vaartwel en bidt voor mijn zielerust.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U !

.I..

De familién

HAEGEMAN, FAINGNAERT
VAN CAENEGHEM, ROELS

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-

geliefde atgestorvene,

DANKEN U.

Drukk. De Vos, koster, Overboelare




