De drempel overschrijden van Gods milde
goedheid is lichtvol ontwaken in een frisse
lentemorgen van vrede en geluk voor altijd.

IN DE VREDE VAM DE HEER JEZUS

RUSTE VOOR EEUWIG
MEVROUW

Marie-Clemence HAEGEMAN

weduwe van de heer
Gustaaf WASTEELS

Ze werd geboren te St-Martens-Lierde op
6 october 1897. Ze verliet ons voor een nieuw,
eeuwig leven op dinsdag 24 februari 1970. In
haar lijden werd ze gezalfd met het sacrament
der zieken en gesterkt door de heilige Eucha-
ristie.

Wie bij het sterfbed stond van deze goede
moeder dacht onvermijdelijk aan haar echt-
genoot, die ongeveer in dezelfde omstandig-
heden ons verlaten heeft minder dan één jaar
geleden. is het misschien omdat het leven van
moeder en vader zo nauw en innig met elkaar
verweven was, dat de ene de andere vlug
volgen wilde...

Buitengewone dingen heeft ons moeder tij-
dens haar leven niet gedaan. Maar de dagelijk-
se gebeurtenissen van het leven : miserie en
geluk, droefheid en vreugde heeft ze in geest
van dankbaarheid doorleefd...

Ze was een trouwe echtgenote en goede
moeder. Daarom zullen zij die haar het dichtst
nabij waren, haar het meest missen... Haar
kinderen en kleinkinderen, naar wie haar zorg
en kommer tot de laatste dagen uitging... Haar
vele familieleden en vrienden, die haar waar-
deerden om haar oprechte en spontane vriend-
schap.

Wij allen zullen haar zeker missen.

Daarom geloven wij niet dat haar leven ver-
geefs zou geweest zijn. Alles wat zij voor ons
betekende tijdens haar leven, dat gaat niet voor-
goed verloren.

In haar liefde leeft ze verder onder ons.

Daarom durven we in geloof bidden :

Moge zij, levend bij U, Heer God, waken
over elk van ons.

Moge zij onze voorspraak zijn bij U.

Moge zij zonder ophouden onze namen in
herinnering brengen bij U, Vader, zoals Jezus
Kristus, onze middelaar, het doet in alle
eeuwigheid. Amen.

NL

Uw aanwezigheid en gebed was een kostbare
steun voor onze dierbare overledene en een
troost voor elk van ons. Wij danken U daar-
voor van harte.

Familién
HAEGEMAN, WASTEELS,
VAN SNICK en DE GROVE.
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