Hij die ons lief was is ons ontnomen.

BID VOOR 1 DE ZIEL

van Mijnheer

Omer-Auxence HAEGEMAN
echtgenoot van
Mevrouw SARA JOURET
geboren te Sint Martens-Lierde, den 18 Oogst 1897
ener godvruchtig overleden den 22 Januari 1947,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.
Hij was lid van den Bond van ’t H. Hart

Wie geeft tranen aan onze oogen om hem
te beweenen ?

Hij was ons licht en onze steun, de hoop
en de vreugde van ons leven : hij was ons
alles.

Heer, Gij hadt hem ons geschonken tot
ons geluk en steun, Gij neemt hem nu zoo
plotseling en vroegtijdig weder ; wij onder-
werpen ons, doch het hart overstelpt van
droefheid.

Lieve echtgenoote, zwaar is de beproe-
ving die u treft, doch wil met christene .on-
derwerping dit offer brengen op het hoogste
verdienstvol altaar van het lijden... mijn
heengaan is niet eeuwig !

Teerbemind dochterken, hoe gaarne zou
ik nog jarenlang bij u geweest zijn om u te
bezorgen en groot te brengen.

Dierbare bloedverwanten, onverwachts
verliet ik u allen, hebt dank om al uwe zor-
gen en genegenheid, en tot weerziens in den

Hemel.
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
7i.en7 quadr. afl.

. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

De familiéen HAEGEMAN, JOURET,

VAN TRIMPONT en DE SCHRYVER,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hen betoond bij het overlijden van hun

dierbare afgestorvene,

DANKEN U.




