«De Heer houdt mijn leven in stand ».
(Uit ps. 121)

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER

Pierre, Jozef, Eugeen HAEGEMAN

echtgenoot van Mevrouw
Rachel CASTELEYN,

geboren te St.-Martens-Lierde op 12 juli
1899 en godvruchtig overleden in de

H. Hartkiiniek te Geraardsbergen

op 18 september 1980, nadat hij de Pau-
selijke Zegen en Ziekenzalving ontvangen
had.

« Heer, Uw dienaar heeft U in geloof ge-
diend, Gij waart de grond van zijn bestaan.
Door woord en sakrament hebt Gij hem be-
geleid. Daarom durven wij erop vertrouwen
dat zijn levensweg nu niet ten einde is,
maar dat Gij hem eeuwig leven schenkt ».

Het levenswerk van deze man heeft erin
bestaan mensen veilig ter bestemming te
brengen. In dit werk stelde hij zijn eer.
Reeds op rust kon hij nog glunderend de
afbeeldingen bezien van de lokomotieven,
waarmee hij zo goed vertrouwd was ge-
weest. Maar ook voor eigen leven en dat
van zijn gezin is Eugeen een goede « ge-
leider » geweest. Steeds aanzag hij Gods

geboden als uitnodigingen tot geluk, als
signalen die «op veilig» stonden. Omdat
hij volgens die Wil van God geleefd heeft
kende hij de weldaad van een gelukkige
huiselijke kring. Hij mocht de vreugde sma-
ken samen met zijn echtgenote vijftig jaar
lang door het leven te zijn gegaan. Om dit
alles was deze man dankbaar, steeds opge-
ruimd.

Dierbare echtgenote, mijn heengaan is voor
u zeker een harde beproeving. Zovele jaren
zijn we samen gelukkig geweest. Dank om
het leven dat gij met mij hebt willen de-
len. Als gelovig mens gaat gij uw steun
vinden in het gebed en ons geloof in het
hiernamaals zal u de zekerheid geven dat
ik nog verder leef.

Beminde zoon en schoondochter, steeds
zijt gij beiden voor mij heel en al zorg
geweest, steeds heb ik goedheid en begrip
van u mogen ondervinden. Dank u beiden
om de genegenheid die gij mij schonkt, om
uw grote bezorgdheid tijdens mijn laatste
levensmaand. Blijft ook gij bidden en mij
in uw gebeden gedenken.

De families HAEGEMAN, CASTELEYN,
VAN SNICK, VAN DAMME,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




