Wat vroeger, wat later

Wij gaan allemaal,

Die zwak zijn als 't halmpje

Die sterk zijn als staal. (G.G.)

Biddend nemen wij afscheid van

MEVROUW

RITA HAEGEMAN

echtgenote van de Heer
ERIK LARNO

geboren te Opbrakel, op 24 juni 1961 en god-
vruchtig overleden in het Akademisch Zie-
kenhuis te Gent, op 16 juni 1987, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.

T

De families HAEGEMAN, LARNO,
RAYR en BAITTAILLE,

danken U voor de blijken van deelneming
in gebed en rouw.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59

« De avond komt zo stil,
zo traagzaam aangetreden,
cat geen en weet, wanneer de dag
of waar hij is gegleden.
't Is avond, stille ... en mij omtrent,
is iets of iemand, onbekend
die zachtjes mij beroerend zegt :
't is avond en 't is rustens recht. »
(Guido Gezelle)

Zo is Rita, stil, rustig, onopvallend uit deze
wereld heen gegaan naar het volle leven in
heerlijkheid.

Wij, haar echtgenoot, moeder, broers en
zusters, staan sprakeloos en pijnlijk verrast
bij dit zo vroegtijdig afscheid.

Dierbare echtgenoot, samen hebben wij
steeds lief en leed met elkaar gedeeld in
goede en moeilijke dagen en vooral dan als
mijn gezondheid niet te best was. lk had
steeds hoop en met geduld droeg ik mijn
ziekte. |k mocht steeds rekenen op uw goede
zorgen en op uw genegenheid. Dank daar-
voor.

Moge de herinnering aan de gelukkige da-
gen die wij samen hebben beleefd voor u
een troost zijn bij dit tijdelijk afscheid en
mogen wij elkaar weervinden in de hemelse
heerlijkheid.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn
vertrouwen.




