Laat dankbare herinneringen verder leven
in momenten van verdriet
zoals vogels zingen in de regen.

Lieve pa,

Ons zal steeds de herinnering blijven
aan je gedrevenheid, je goedhartigheid
en je bezorgdheid voor het welzijn

van je familie en medemens.

Je levenswijze was er een van eenvoud
en van het aanvaarden

van wat het leven jou bood.

We zullen je missen, je nooit vergeten.

Heer, geef hem Uw vrede.

Lambert HAELS

9 mei 1923 - 24 september 1995
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