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Bid voor de ziel

van de Heer

Gerard Petrus HAELTERMAN

Echtgenoot van Mevrouw

Ivonne Jacobs

geboren te St Lievens-Esse, 16 november 1910,
en godvruchtig overleden te Zottegem,
op 5 mei 1967,
begenadigd met de H. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.
Oud-Strijder 1940-1945

" Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij
gelooft zal leven ook al is hij gestorven, en ieder
die leeft in geloof aan mij zal in eeuwigheid niet
sterven,, . (Evangelie)

Het afsterven van een van de onzen stemt ons
altijd tot droefheid. Het is zo diep menselijk wan-
neer deze aardse banden van vriendschap en liefde
worden verbroken dat wij wenen en lijden. Maar
toch leven wij in de hoop en de verwachting van
het eeuwig geluk. * Wie in mij gelooft , zegt de
Heer "zal leven,, . Het is eigenlijk geen scheiding

het is alleen maar de overgang naar het volledige
samenzijn met de Heer.

Deze man was een goed echtgenoot, een steun
en hulp voor diegenen die hem omringden. De
laatste drie jaren van zijn leven is echter voor hem
de kruisweg begonnen, maar hij is hem gegaan
groot moedig en met geduld.

Beste echtgenote, dank voor al uw zorgen in mijn
leven en vooral tijdens mijn driejarige ziekte.

Vrienden dank voor uw steun en troost op het
einde van mijn aards bestaan.

Bidt voor mij en mogen wij elkaar weerzien bij
de Vader in de hemel.

+

Uw gebed was een zoete lafenis voor onze
dierbare overledene, uw deelneming een troost
voor :

De Families : Haelterman, Jacobs,

De Brackeleer en Beerens.

Druk. V. Ruyskensvelde-Bogaert Godveerdegem




