GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS. AMEN
L3
Bid voor de ziel van zaliger
Mevrouw
Maria-Theresia HAELTERS
weduwe van Mijnheer
Henri BERT

geboren te Nukerke, den 3 December 1860,
en overleden te Ronse, den 2 Augustus 1947,
gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand.
Wijsheid I1I, 1
Een eerekroon is de hooge ouderdom, die op den
weg der gerechtigheid bereikt wordt. Ze is gegaan
uit het leven maar niet uit ons leven. Hoe kunnen
wij haar gestorven achten. die zoo levend is in ons
hart. (H. Augustinus. Belijd.)
Mijn levensbaan is ten einde; het werk dat God
mij toevertrouwde is volbracht. Ik heb mijn beste
gedaan, o Heer ! Vergeef mij mijne onvolmaakthe-
den. Mijn lieve kinderen en kleinkinderen die mij
omringt op dit uur dat ik aan mijn Schepper den
oogst van mijn arbeid moet overleveren, geeft ge-
tuigenis van mijn zorgen voor U. En voor wat ik zou
kunnen te kort gebleven zijn aan mijn gerechtig-
heid, betrouw ik op uwe gebeden.

GEBED.

Neig uw oor, o Heer, tot onze gebeden, door de-
welke wij uw barmhartigheid ootmoedig afsmeeken,
opdat Gij de ziel van uwe dienares Maria-Theresia,
die Gij uit dezen wereld hebt weggenomen, zoudt
plaatsen in het verblijf van vrede en licht en deel-
3euoot maken van uwe heiligen. Door onzen Heer

ezus Christus. Amen.
Zoet Hart van Mari

De kinderen van wijlen Mr en Mw Richard Bert-Vandercoilden,
Mijnheer en Meviouw Edmond Bert-Vandenhende en kinderen,

Mijnheer Richard Wijkman-Bert en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Albert Bert-Baiard, kinderen en kleinkin-

deren,
Mijnheer en Mevrouw Richard Geenens-Bert,

Mijnheer en Mevrouw Omer Bert-Bauwens,
Mijnheer en Mevrouw Gabriél Risack-Bert en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Omer Bourgois-Bert en kinderen,
Mijnheer Firmin Bert,

BEDANKEN.




