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Geloofd zij Jezus Christus.

Bid voor de zielerust van
de Heer

Marcel, Nestor HAESEBROECK

echtgenoot van Mevrouw
Madeleine VAN DEN BERGHE,

geboren te Elst op 17 april 1914
en godvruchtig overleden in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel
op 28 september 1978, voorzien
van de HH. Sakramenten der zie-
ken en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945.

Het gewichtigste ogenblik in een
mensenleven is zijn stervensuur.
Sterven is de grootste daad voor el-
ke mens en geen offer noch moeite
in zijn leven zal voor hem meestal
zo zwaar zijn. Eén zaak heeft slechts
nog waarde dan en brengt gerust-
stelling : de zekerheid dat de Heer
een barmhartige God is. Met volle
vertrouwen in God heeft Marcel dan

ook zijn leven in Gods handen ge-
geven.

St.-Paulus zegt : Broeders, wij wil-
len niet dat ge onwetend zijt aangaan-
de de overledenen. Voor de gelovigen
wordt het leven slechts veranderd,
niet weggenomen. Nadat het huis van
dit aards verblijf is ontbonden, wordt
in de hemel een eeuwige woonstede
verkregen. Zo zullen we altijd met de
Heer zijn. Troost elkaar met deze ge-
dachte.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige
rust.

Maria, troosteres der bedrukten,
bid voor ons.

De families Haesebroeck, Van den
Berghe, Van Lierde, Taildeman,

danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




