Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

.i.

BIC VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Maria - Theresia HAESEBROECK

weduwe van
CYRIEL DE SMET,

geboren te Nederbrakel de 7 september 1885
en er godvruchtig overleden de 18 maart 1961,
voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

Zij was lid van de Derde Orde en van
de Bond van het H. Hart

Straks is het weerom Pasen en zal de Kerk met
meer nadruk de woorden van de Heer voorhou-
den : «Wie in mij gelooft zal eeuwig leven». Het
pand van deze belofte is zijn eigen opstanding
uitde doden.

De duurbare overledene heeft met Gods ge-
nade van heel haar leven één akte van geloof
weten te maken. Lijk de Heer het ons heeft voor-
gedaan, heeft zij haar leven met al zijn wissel-
valligheden, met teg lag en ziekte aanvaard en
gedragen uit liefde tot God. Zij was het gewoon
te bidden; daarom heeft zij ook het voorrecht
verdiend en gekregen biddende haar ziel voor
eeuwig aan God toe te vertrouwen. Wat is het
troostend en versterkend zo iemand naar de
eeuwigheid te zien gaan.

Duurbare kinderen en familieleden, gedenkt
steeds de voorbeelden die ik U gaf van kriste-
lijk leven. Dan zal ook voor U het stervensuur
niet zwaar vallen. Ik dank U voor de ware ge-
negenheid en de goede zorgen waarmede gij
mij hebt omringd. Blijft voor mij bidden ; eens
komt de dag van het blijde wederzien.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren van wijlen Cyriel DE SMET-HAESEBROECK,
De families HAESEBROECK, DE SMET, VAN
WAEYENBERGE en DE PESSEMIER,

zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel




