Hij ruste in vrede.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

André HAESEBROEK

echtgenoot van Mevrouw
Monique DE CUBBER,

geboren te Opbrakel op 15 juni 1946
en godvruchtig overleden in het A.Z.
te Gent op 13 februari 1978,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Op een ouderdom, waarop het leven ons nog
lange tijd kan toewenken, werd deze man
door de Meester van leven en dood opge-
roepen. Wij aanbidden dit ondoorgrondelijk
raadsbesluit en zeggen met droefheid maar
ook met onderwerping : « Heer, Uw Wil ge-
schiede ».

Hij was een gedienstig man, gehecht aan
zijn familie. Hij was vaardig en werkzaam.
Nadat hij een huis voor zijn gezin had op-
gebouwd, ging hij naar de thuis, die Jezus
voor hem had voorbereid.

Moge hij in vrede rusten na dit korte le-
ven. Moge hij Gods ontferming en genade-

volle barmhartigheid ondervinden, want bij ds
Heer is er genade en verlossing te vinden.
Beminde echtgenote, dierbare ouders en
schoonouders : voor hen die God beminnen
werkt alles mee ten goede. Zo moge mijn
dood voor mij als voor u ten beste mee-
werken aan het heil van onze zielen.

Beste kinderen, graag had ik u zien op-
groeien. De Heer heeft er anders over be-
slist. Van uit de hemel blijf ik over u wa-
ken. Leert later Gods Voorzienigheid begrij-
pen, want God zalft met de ene hand wan-
neer hij slaat met de andere.

Beste familieleden en vrienden, bidt voor
mijn zielerust en weest een steun voor mijn
gezin.

Hart van Jezus, hoop van wie in U ster-
ven, ontferm U over ons.

De families HAESEBROEK, DE CUBBER,
DE CUBBER, VAN DAMME,

danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




