De mensen weten heden niet

wat morgen hen kan brengen,

noch hoe, noch waar de felle dood

hen in de weg zal springen. G. Gezelle

.l.

TOT VROOM AANDENKEN VAN
DE HEER

Eddy HAESEBROEK

zoon van Yzer en Agnes MAES,

geboren te Elst op 29 september 1956 en
door een smartelijk ongeval uit het leven
gerukt te St.-Maria-Oudenhove
op 19 april 1976,
bediend met de H. Olie «in extremis ».

De dood van een kind is voor de ouders
altijd een bron van eindeloos leed, één van
de zwaarste kruisen die een mens in dit
leven te dragen krijgt. Is het kruis dat deze
werkzame ouders en familie te dragen heb-
ben dan niet bovenmenselijk zwaar ? Neen,
staande voor het lijk van deze gezonde sterke
kerel vindt de mens geen woord van troost :
te veel verwachtingen en dromen van ouders
en familie werden met één slag vernietigd.
Hier kan hoogstens in het geloof aan het
hiernamaals berusting en hoop geput worden.

Teerbeminde vader en moeder : duizendmaal
dank voor het zeer vele dat gij voor mij ge-

daan hebt. Mochten uw eensgezindheid, werk-
zaamheid, gebed en geloof uw troost en uw
fierheid zijn in het verdere leven.

Dierbare grootouders en familieleden : dank
voor de genegenheid die ik van U allen
mocht ondervinden ; werkmakkers en vrien-
den : weest mij in uw gebed indachtig en
mocht uw medevoelen een troost zijn voor
mijn zo beproefde ouders en familie.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
Wil nu rustig de vier akten bidden.

De families HAESEBROEK, MAES, DE STERCKE
en VAN DEN DRIESSCHE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




