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Bid voor de zielerust
van Mevrouw

Irma HAESEBROEK
weduwe van de Heer Urbain D’HAEYER
geboren te Elst op 7 oktober 1900 en god-
vruchtig overleden te Brakel op 30 april 1987.
Gesteund door de gebeden van onze Moeder

de H. Kerk in extremis.

Om uw medeleven en uw gebed danken U :

Albert Vanwinnendaele-D'Haeyer Maria,
kinderen en kleinkind,
Gilbert Teerlinck-D'Haeyer Margriet,
kinderen en kleinkinderen,
Albert Van Der Zwalmen-D’'Haeyer Bertha
en kinderen,
haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen ;
De families Haesebroek-De Langhe,
D’'Haeyer-Dujardin,

Rouwcenter pvba ,,Funeralia’” Noordlaan 81
9630 Zwalm - tel. (055) 4993 54 - 49 8831
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Wij danken de Heer voor deze uitzonder-
lijke moeder die ons steeds heeft gesteund
met haar hartelijke liefde en die zo plots
verbroken werd. Haar ganse leven was door-
drongen van een onmetelijke liefde voor de
haren, van een onwrikbare sterkte voor al
wie toevlucht bij haar zochten.

God en Vader, bekroon dit leven van een-
voudige dienstbaarheid met Uw Paasvreugde.

Deze vreugde heeft haar leven inhoud en
diepte gegeven. Haar onwankelbaar vertrou-
wen groeide in de goede Vader, die het le-
ven met Zijn liefde de kracht gaf en over
de drempel van dit leven heen een nieuwe
toekomst heeft.

Irma was een mens die sterk verbonden was
met het heden, maar ook een stukje leefde
in de toekomst. Een toekomst die niet wan-
hopig was, maar uitzicht bood in dat grote
mysterie van Gods Zoon zelf. Hij maakt
het menselijk leven tot iets uniek, waar de
anderen mogen deel aan hebben,

Dierbare familie, uw bezorgdheid en gene-
genheid hebben mijn leven kracht en in-
houd gegeven. Ook op mijn oude leeftijd
gaf u mij de ervaring dat mijn leven nu
nog zin en inhoud had. Dank voor de vele
kleine attenties die een mens doet leven.
Blijft deze genegenheid voor elkaar opbren-
gen. Ze zijn het bindmiddel van een fami-
lieband.

Hebt dank voor alle goede zorgen, blijft
mij gedenken in uw gebeden.
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