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Hoopvol uitkijkend naar de wederkomst van de
verrezen Heer, zijn wij in gebed verenigd
bij het afscheid van

DE HEER

Hector, Marin HAESEBROEK

echtgenoot van Mevrouw
BERTHA VAN DE VELDE

geboren te Michelbeke, op 27 december 1918
en ten gevolge van een smartelijk ongeval,
godvruchtig overleden te Brakel
op 27 oktober 1981,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1944
Lid van de Bakkersbond, Brakel
Lid van de K.W.B.

Na een zeer aktief leven, in het vooruitzicht van
een verdiend rustpensioen met nieuwjaar, verloor
hij bij een zeer smartelijk ongeval het leven.

Met toewijding heeft hij gezorgd voor het brood
van de medemens en hierdoor voorzag hij in de
levensbehoeften van zijn eigen gezin.

Hoe groter de daadwerkelijke genegenheid des te
harder wordt het scheiden gevoeld, vooral als het
zo plots en heel onverwacht gebeurt.

Deze Allerheiligen en Allerzielen zullen we nooit
vergeten. In de duisternis van deze dagen brengt
de Blijde Boodschap van de Heer echter wat licht.
Dit komt onze diepe droefheid wat verzachten.

Beste echtgenoot en vader, zonder een afscheids-
woord hebt ge ons moeten verlaten, maar we
kennen uw diepste gevoelens van genegenheid en
dankbaarheid. We zullen u onze wederliefde be-
tonen met voor u te bidden en vaak nog eens aan
uw goedheid te denken.

De families HAESEBROEK, VAN DE VELDE.
VAN LIERDE en DE VOS

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel




