« Heer, laat uw licht over ons opgaan ».
(Psalm 4)

LATEN WIJ BIDDEN VOOR
DE HEER

LEONARD HAESEBROEK

weduwnaar van Mevrouw
ZULMA DE STERCKE

geboren te Nederbrakel, op 11 december 1901 en
godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek
te Opbrakel, op 20 april 1983, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de bond van de mijnwerkers.

*

De families HAESEBROEK, DE STERCKE,
DE TEMMERMAN en DE TEMMERMAN,

danken U voor de blijken van deelneming
in gebed en rouw.
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Zijn lang leven doofde uit als een kaarske.

In het licht van de Paaskaars mogen wij ge-
loven in een nieuw leven. Leonard ontving het
levenslicht op de Dompels rond de eeuwwisse-
ling. Van gemakkelijk leven was er geen sprake
maar in « Den Bos » leefde en zorgde men als
een grote familie voor elkaar. Ook onze Leonard
deelde van jongsafaan 't onderhoud van een
kroostrijk gezin. Met de jaren stond hij in voor
zijn eigen gezin ook met twintig jaar in de
mijnen te werken. Wij weten, Heer, hoe hard de
ongelukkige dood van zijn kleinzoon, nu zeven
jaar, en 't jaar nadien van zijn bezorgde echtge-
note zwaar vielen. Lichtpunten doorheen zijn
laatste donkerder jaren waren de Hoogdagen met
H. Communie en de gastvrije thuis in zijn ver-
trouwde omgeving tot een val met hospitalisatie
de overgang was naar 't eeuwig Licht.

Heer, wil naar uw Woord van barmhartigheid,
goed en mild zijn voor deze gelovige man, die
hield van de goede dingen van dit leven, en
hem ook opnemen in uw hemelse vreugde.

Moge zijn leven, zijn arbeid en al wat hem
dierbaar was door ons die achterblijven vooral
zijn kinderen, familieleden, geburen, vrienden
blijvend in ere worden gehouden ook en vooral
in de H. Mis. Wil aan ons, Heer, die onder dit
heengaan lijden, ook troost en sterkte geven.

Heer, geef hem de eeuwige rust en dat het
eeuwig licht hem verlichte.




