Een onverwacht bericht ...
Een grote schok ..

Je zou zoveel willen doen,
maar je stant machteloos.

T

Dankbaar aandenken aan

de heer

e.(Roge’z j‘[aese[)’wek

echtgenoot van mevrouw Celeste VAN LIERDE

Ondervoorzitter van duivenclub “De Vogelzang”

Geboren te Michelbeke op 6 mei 1934 en
godvruchtig overleden in het U. Z. te Gent
op 27 oktober 2004, gesterkt door het
Ziekensacrament.

De families HAESEBROEK - DE TEMMERMAN
en VAN LIERDE - DE TEMMERMAN
zijn u dankbaar voor uw aanwezigheid en uw gebed.

De uren volgen clkaar op,

maar soms verschillen ze heel sterk.

Het afscheid is zo plots, zo onverwacht.

Je staat machteloos.

Het valt ons erg zwaar, ons hart doet zo’n pijn.
Noch ziekte, noch lijden waren zijn deel.

Het is niet te geloven,

waar heb je dat verdiend?

Je was altijd tevreden,

meende het goed met iedereen.

Je hebt je leven lang gewerkt voor je gezin.
Je kleinkind Jonas was je oogappel.

Dank voor alles wat je voor ons hebt gedaan.
Ook al moeten we nu afscheid nemen toch
blijf je voor altijd bij ons.

We zullen je nooit vergeten.

Tot later in de hemel en

moge je nu rusten in vrede.

De namis zal opgedragen worden in de parochickerk
Sint-Sebastiaan te Michelbeke
op zaterdag 20 november 2004 om 17 uur.




