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GEDENK IN UW GEBED
MEVROUW

Anna HAEZEBROECK

echtgenote van de Heer
Marcel, Hubert BOCKELANDT,

geboren te Nederbrakel op 19 augustus
1922 en godvruchtig overleden in de
St.-Lucaskliniek te St.-Lambrechts-Woluwe
op 12 januari 1980, gesterkt door de HH.
Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Lid van K.A.V. en K.B.V.G.

Moeder

Wij brachten haar ten stillen rustgrond heen,

Waar rondom zachte, groene bomen wuiven,

En 'k voelde een huivering mij 't hoofdhaar
kruiven

Wijl zoveel moois daar nu voorgoed
verdween...

Ook 't hardste hart voelde even maar iets
schuiven

Naar de ogen toe van diep-uit... Ach, het
scheen

Als ging met déze ook onze ziel verstuiven...
Men sprak niet, zag nog even, ging toen
heen.

En toen wij kwamen in haar huis, en zagen
de plaatsen weer, waar zij eens liep,

Den stoel waarin zij zat, de zachte stede
Waar tot op 't laatst haar lichaam heeft
geleden...

Toen werden wij ons bewust

een eindloos-diep,

Maar stil-goed mens heeft hier geleefd.

(Willem Kloos)

Namis : vrijdag 1 februari om 19 u. 30.

De families HAEZEBROECK, BOCKELANDT,
MEERSCHAUT, PIEYNS,
danken U zeer oprecht voor uw blijken
van deelneming in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




