Ik geloof in het eeuwig leven !

-

Bid God om vrede voor de ziel
van Jongeheer

Marc HAEZEBROECK

zoon van Albert en Elza
Haezebroeck-De Prijck,

geboren te Opbrakel op 9 januari 1956
en overleden te Gent in de kliniek
Sint-Vincentius op 29 mei 1971, aan de
gevolgen van een smartelijk ongeval
op bedevaart met makkers naar het
Heiligdom van O.-L.-Vrouw van Halle,
voorzien van de H.Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Blij en levenslustig, droomde hij er
van nog eens mee te gaan op bede-
vaart naar O.-L.-Vrouwke van Halle.
Uren reeds tevoren was hij gereed zo-
als de vorige jaren voor de grote
tocht. Opgeruimd en welgezind trok
hij met zijn makkers op - helaas, voor
Marc werd het inderdaad de grote
overtocht.

Och God, wat doet het ons toch pijn
zo plots en onverwacht van onze Marc
te moeten afscheid nemen. Vrolijk en
gedienstig, was hij voor ons de zon in
huis.

Heer, help ons deze zware beproe-
ving te dragen en laat Marc nu voor
ons bij U onze beschermengel zijn.

O.-L.-Vrouwke van Halle, spreek
voor onze jongen bij uw Goddelijke
Zoon ten beste en schenk ons uw be-
scherming.

Liefste ouders, ik dank U voor de
genegenheid en de liefde die ik zo
onbekommerd van U gekregen heb.
Moge God U steunen en sterken.

Beste familieleden, vrienden en ge-
buren, denkt nog veel aan mij in een
vroom gebed, alsook aan mijn goede
ouders. Weest ook gij allen voor hen
een steun en een sterkte.

H. Jozef, patroon van de goede dood
bid voor ons.

H. Hart van Jezus, geef hem de eeu-
wige rust.

De families HAEZEBROECK, DE CUB-
BER, DE PRIJCK, HAEGEMAN,

danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming.

Druk. Jos De Vleeschouwer, Brakel




