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Heer, onze God midden in het leven ervaren wij
de dood. Maar toch wilt Gij niet dat wij sterven;
Gij wilt dat wij leven en groeien.

Bevestig ons vertrouwen dat Gij de mens blijft
dragen in uw liefde, ook al is hij gestorven, en
dat Gij alles ten goede keert.

Geef ons het teken van uw trouw tot over de
dood heen ; geef uw heerlijkheid, uw toekomst,
uw nieuwe wereld aan onze dierbare overledene.
Wij danken U, Heer, voor de goede echtgenoot,
vader grootvader en schoonvader die Gij ons in
zijn persoon gegeven hebt.

Wij danken U voor al datgene wat hij gepres-
teerd heeft in zijn leven ; voor de liefde die hij
gekoesterd heeft voor zijn gezin en voor allen
die hem dierbaar waren.

Wij danken U voor al de genaden die hij mocht
ontvangen uit uw handen en waarmee hij ge-
tracht heeft zijn kristelijk leven op te bouwen.

Wij danken U omdat Gij door de ziekte van onze
geliefde ons stilaan hebt voorbereid op het af-
scheid met hem.

Vul nu de leegte die nu om ons neervalt met uw
troostende aanwezigheid en wil hem in uw vrede
bewaren.

Wij bidden U dat hij, levend bij U, mag waken
over ons opdat hij onze voorspraak, ons gebed
mag zijn bij U. Dat hij onze namen mag in
herinnering brengen zonder ophouden zoals
Jezus Christus doet, een mens naast U in alle
eeuwigheid.

O. L. Vrouw van de Oudenberg, bid voor ons.

Uw gebeden zijn een steun voor de overledene.
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.
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die U oprecht danken.
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