Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het met veel geduld gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden.
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

1.

Gedenk in uw gebed
en bewaar in uw herinnering

de heer
Albert HAILLEZ

echtgenoot van mevrouw
Marie-Jeanne VANDERGEYNST

Geboren te Zarlardinge op 22 juni 1925
en godvruchtig overleden in het
A.Z. Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 27 juli 2000, gesterkt door de
Sakramenten van de Ziekenzalving.

De namis zal opgedragen worden in de
parochiekerk Sint-Jozef van Everbeek-Boven
op zaterdag 26 augustus 2000 om 17.30 u.

De bomen wuiven zacht,

de bladeren zingen;

en ik die u door duizend dalen heb gezocht
troost nu mijn hart voor de vergeefse tocht:
hier is het eind,

waartoe ik eens moest dringen.

Mij blijft niet veel nu alles is geschied:

een zachte avond waarin vogels riepen,

de stille klanken van een eenzaam lied

en al de wegen die wij samen liepen...

Mijn liefde werd niet vruchteloos gekweld,
dit wankel hart niet tevergeefs benomen
door trots verdriet:

de droefheid wordt geteld,

de smart verkeert tot winst

en gaat niet meer verloren,

en elke avond in een eenzaam lied

zal ik de vleugelslagen van uw ziel

toch horen...

De families HAILLEZ, HERREGODTS,
VANDERGEYNST, VAN DE VELDE, zijn broers,
schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten

danken U voor blijken van medeleven.
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