Wie 't best van allen hier kan lijden,
Zal zich hierna het meest verblijden.

..I.

BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer

CLOVIS HAILLEZ

echtgenoot van Mevrouw
Marie Coquereelmont

geboren te Everbeek de 7 september 1901 en er
godvruchtig overleden op zondag 4 augustus 1968
versterkt door het sacrament van de zieken en de
pauselijke zegen.

Wij moeten de dood aanzien als het einde
van onze ellenden, als een verlossing van kom-
mer en lijden en als het begin van een eeuwig ge-
lukkig leven.

De dierbare afgestorvene was een opgeruim=
de man en verbleef graag onder het volk. Hij had
de gave om zich bemind te maken en was dan ook
niet alleen door vrouw en kinderen, maar door
iedereen graag gezien.

De ziekte heeft hem, in de kracht der jaren
nog, brutaal overvallen. Langzaam en pijnlijk
heeft hij zich de krachten voelen ontvallen. Het
bezoek van de priester zag hij telkens met vreug-
de te gemoet.

Beminde echtgenote, kinderen en familie,
ik dank u voor de goede zorgen en genegenheid
waarmee gij mij omringd hebt. De liefde en trouw
van goede vrouw zijn gegaan tot een uiterste
grens van toewijding. Moge de Heer het u belo-
nen. Vaart allen wel en tot weerziens in de hemel

Barmhartige Vader, geef hem de eeuwige rust!

De familién HAILLEZ-VANDEPARRE
en COQUEREELMONT-DIERICKX

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van

kristelijke deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.




