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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Martha Louise HALLAERT

weduwe van de Heer
Georges Julien DE SUTTER

geboren te Melle op 21 december 1898 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Gent
op 24 februari 1986, gesterkt door de
H. Sakrament der zieken.

De Heer en Mevrouw
Fernand DE SUTTER-STEYAERT Jeannette,

De Heer Dirk DE SUTTER,

De Heer en Mevrouw

Etienne DECLOEDT-DE SUTTER Ingrid en

kinderen,
betuigen hun beste dank
voor uw deelneming in de
beproeving die hen treft.

Dank aan allen die haar verpleegd hebben.

Liefste moeder,

Ook voor hen die een hoge ouderdom
bereiken,

Is er een tijd van komen en een

van gaan.

Voor u begon het leven in een
eenvoudig gezin.

Langzamerhand groeide u op

tot jong meisje,

Volwassen vrouw en toen kwam de tijd
van moederschap.

Uw eenvoud en dienstbaarheid zouden
ons vergezellen.

Werk en trouw aan echtgenoot en zoon
waren uw levensdoel.

Alhoewel u niet gespaard bleeft

van onrust en beproeving,

Had u een schoon, verdienstelijk en
werkzaam leven.

In uw oude dagen was u tevreden

in huis en hof.

Uw leidraad was en bleef :

,,We moeten altijd vooruit !"".

Doch de dingen verdwijnen, de bloem
verwelkt, het blad verdort.

Dier en mens ontmoeten de dood :
Het leven is kort !

Dit alles geschiedt onherroepelijk volgens

de Wil van God.

Wij zullen u en uw voorbeeld

blijven gedenken.

,,Vaarwel, tot weerziens in het eeuwige
Leven !
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