DANKBARE HERINNERING AAN

FRIEDA HAMERIJCK

geboren te Zottegem de 20 september 1952
en overleden in het Sint-Franciscusziekenhuis
te Velzeke op 1 november 1983,
gezalfd met de H. Sakramenten der zieken.

Prosper HAMERIJCK en Gaby DE CONINCK,

Marc HAMERIJCK en Lieve DECLERCK,

Mark DE SMET en Linda HAMERIJCK,

Walter HAMERIJCK,

De families HAMERIJCK. DE CONINCK,
GOUBERT en DE BODT

danken U van harte
voor uw blijken van deelneming
en gebed.

Regen of zon, elke dag begon weelderig

en vol verwondering.

Zorgeloos, om nu of morgen,

stapte je gezwind je trainingspak in.

Qog en oor voor de kinderen, meegenietend van de
les die ook voor jou in een spel overging.

Vrolijk bij 't kaarten, als je schalks de hoogste
troeven toonde en met een kwinkslag

de verliezer verschoonde.

Bereikbaar en stil, voor wie zijn hart ontsloot.

In de bres, waar je woorden of handen konden baten.
Gezelligheid, als je glimlach in de deuropening stond.
Lenig in de lucht en snedig in 't water,

de wind zat mee, met honderd dromen voor de boeg...

Waarom werd je dan opeens zo moe?

Nu weten we.

Er wachtte je elders een verre harde tocht.

Liefst waren we een groter eind met je meegegaan.
Maar in het land waar jij vertoefde

wordt niet geklaagd en deint men rustig weg,

als mensen zachter praten

en met chrysanten in de armen gaan.

Onze benjamin, we hadden je zo lief.

Heer, we vertrouwen haar aan U toe.
Geef haar een andere toekomst aan de overkant.

druk melckebeke







