Dat de Heer hem genadig weze.
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TER ZALIGE GEDACHTENIS VAN HEER

Alfons HANSSENS
zoon van Theodoor en Sylvie VAN DURME

geboren te Heldergem op 20 februari 1905 en zacht in
de Heer ontslapen te St Antelinks den 24 september
1965. In extremis heeft hij de H. H. Olieen ontvangen.

Stille eenvoud ... Dat was de kentrek van zijn leven,
dat zo plots eindigde, onverwachts ... Stil en eenvou-
dig was de minzame omgang met de familieleden die
hem omringden. Stil en eenvoudig was de eerlijke
rechtvaardige omgang met allen wie hij handelde.
Stil en eenvoudig was heel zijn doen en laten.

Christelijk opgevoed was hij stipt in ’t vervullen van
zijn christelijke plichten, en trachtte hij in alles Gods
Wil te volbrengen en gedienstig te zijn in alle eenvoud.
Hij was ons nonkel ... In die mate werd hij dan ook ge-
acht en bemind.

Beste familieleden zeker zal het u zwaar vallen mij
zo plots te verliezen en het zal uw harten pijnigen.
Ge weet echter dat een plotse dood daarom nog geen
onverwachte is voor deze die trouw hun christelijke
plichten naleven tegenover God en de naaste.

Laat de tranen die thans redelijk vloeien, niet hope-
loos uw leven vergallen. Eens zien we elkaar toch weer
bij God in den Hoge waar het eewige ” Gloria ,, is

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

De families HANSSENS en VAN DURME.,

BEDANKEN.




