Moge dit een dankbare herinnering zijn aan

MEJUFFROUW

Cecilia, Henrica, Mathilde
HAUSTRAETE

dochter van wijlen Henri HAUSTRAETE
en Irma DE PESSEMIER,

geboren te Nederbrakel op 15 juni 1923 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 8 oktober 1982,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

We hebben voor tante gezorgd en gewaakt
en toch is ze ons nog vrij onverwacht ont-
vallen. Zelf wist ze ook dat het ernst met
haar was en ze heeft zich waardig voorbe-
reid op het grote ogenblik van de ontmoeting
met de Heer. Haar hele leven stond in het
teken van dit afscheid.

Lichamelijk wat verhinderd heeft ze toch
alles gedaan wa mogelijk was om zich ver
dienstelijk te maken voor haar medemens.

Ze was graag gezien door familie en ge-
buren, geéerd door allen die haar mochten
ontmoeten. Als een gelukkig mens, met wei-
nig tevreden, is ze door 'tleven mogen
gaan.

In de mate van haar mogelijkheden heeft
ze haar kristen-zijn beoefend en kon dan
ook gerust de komst van de Heer tegemoet
zien. Als dank voor de hulp en de gene-
genheid die ze van haar zuster en haar ge-
zin mocht ontuvangen en bij wie ze ge-
lukkig mocht zijn, zal ze zeker voor hen een
blijvende voorspreekster =zijn bij ons aller
Vader in de hemel.

De families :
HAUSTRAETE, DE PESSEMIER,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel
J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




