Geloofd zij Jezus-Kristus, Amen. 100 d. afl.
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Bidt voor de ziel lvan Mevrouw

HAUSTRAETE CELINE

echtgenote van Mijnheer

KESTELIJN CERIEL

geboren te Ste-Kornelis-Horebeke den 27 April 1885
gesterkt door de HH. Sacramenten,
en godvruchtig overleden te Ste-Maria-Horebeke,
op de schone Allerheiligenfeestdag 1949.

« Zalig die wenen, want zij zullen getroost worden »,
zegt O. L. Heer op Allerheiligen.

Gelukkig dus de mens, die, bezocht door de beproeving,
krachten put uit het geloof.

De pijn is voor hen geen verschrikkelijk noodlot
dat hen onrechtvaardig overstelpt; het lijden is geen
nutteloze marteling; de droefenis is niet zonder heel-
kracht en zonder troost. Hij ziet in het kruis het werk
en de toelating van God: uitboeting van vroegere
fouten, zuivering van de ziel, aungroei van verdiensten
en blije hoop op het eeuwig heil.

De beminde overledene was diep doordrongen van
deze grote waarheden ; zij gaf blijk van een onover-
winnelijke moed in tegenspoed. De laatste jaren van
haar leven werden een langdurig kalvarié, waarvan de
aanblik alleen al tranen lokte uit de ogen van allen die
er getuige van waren ; maar door haar onwankelbaar
geloof bleek zij heldhaftig sterk tot volledige slacht-
offering.

En toen haar arme lichaam, gekruisigd doorde ziekte,
de laatste adem uitblies, zweefde haar ziel, eindelijk
verlost, geheel rein naar God omhoog.

Beste echtgenoot, die mij nacht en dag metzorg: n hebt
omgeven, en ook gij, mijn lieve kinderen en kleinkin-
deren, die vol zorg en kommer waart om mij, ik zal u
eeuwig dankbaar zijn ; O. L. Heer zal u honderdvoudig
alle diensten vergelden die ge mij bewezen hebt. Bidt
alle dagen voor mij, en gij ook, duurbare broeders en
zusters, vergeet mij nict in uw gebeden.

Tot weerziens in den Hemel.

Rarmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
7j.en7x40d. afl.
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Drukk. Massez-Mauroit, Ronse

Mijnheer Ceriel KESTELIJN ;

>

Mr en Mw Ceriel DE TIMMERMAN-KESTELIJN en kinderen Marc en Marcel

’

Mr en Mw Frans KESTELIJN-VAN CASTER en kinderen Marietteen Godelieve

Mr en Mw Albert VANDERDONCKT-KESTELIJN

De Familiéen HAUSTRAETE, KESTELIJN en VANDERDONCKT,

zeer gevoelig aan de blijken van deelneming, betoond in den

pijnlijken rouw die hun getroffen heeft.

“

BEDANKEN.




