Geloofd zij Jezus Kristus.

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

de Heer

Henri HAUSTRAETE

weduwnaar van Mevrouw Irma DE PESSEMIER,

geboren te -Nederbrakel op 19 oktober 1894
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel

op 28 december 1971,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder — Vuurkruiser 1914-1918.

Heer, Gij neemt het leven niet van ons af,
Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw
woord, en als ons aardse huis - ons lichaam,
afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats
bereid voor ons in uw huis, om daar voor
goed te wonen.

Daarom bidden we de Heer dat Hij onze
duurbare overledene genadig weze, hem ver-
geve voor wat hij misdeed en hem ook be-
lone voor het goede en schone in zijn leven.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie,
ik dank u voor uw genegenheid en voor uw

zorgen. Bidt nu tot God dat Hij in Zijn er-
barmen Zich over mij ontferme en mij opneme
tot eeuwige rust en vrede.

Beste vrienden en geburen, ook u dank ik
voor uw genegenheid. Bidt ook gij nu nog
af en toe eens voor mij opdat God mij moge
opnemen in het hemelse Vaderhuis.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families HAUSTRAETE, DE PESSEMIER,
WALRAEVENS, SCHAMP,

danken U voor de blijken van kristelijke deel-
neming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel




