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A LA CHERE ET PIEUSE MEMOIRE DE
MADAME

Palmyre HAUSTRAETE
veuve en premiéres noces de Monsieur
Léopold VAN TWEMBEKE
et en secondes noces de Monsieur
Hubert VAN MEERHAEGHE

née a Opbrakel le 31 décembre 1902
et décédée a Renaix le 25 aoQt 1990.

La plus belle chose qu’on puisse dire
de quelqu’un, ce n’est pas qu'il a fait
de grandes choses, mais qu’il a fait tout
ce qu'il a pu.

Chére famille et amis, merci pour
votre aide et votre amitié, gardez ma
mémoire en vos cceurs en priant pour
moi.

LA FAMILLE REMERCIE.

Funérailles Leroy - Ellezelles, Flobecq

IN BLIUMOEDIGE HERINNERING AAN
MEVROUW

Paimyre HAUSTRAETE
weduwe in eerste huwelijk van Heer
Léopold VAN TWEMBEKE
en in tweede huwelijk van Heer
Hubert VAN MEERHAEGHE

geboren te Opbrakel op 31 december 1902
en overleden te Ronse op 25 augustus 1990.

” Er is een goed persoon gestorven ”

Maar sterven is niet meer dan minder
hier zijn.

Een soort van weggaan

om beter, om langer

te blijven.

Verliezen

en hoe dat kan verrijken.
Sterven is de lege plek

die blijft

op een zomerbank bij valavond
de leegte die wij vullen

met gedachten als

“er is een goed persoon gestorven ”

DE FAMILIE BEDANKT U.




