Gods wegen zijn de onze niet
Hij weet en wij begrijpen niet.
Wij blijven hem zo diep in 't hart dragen

onze dierbare echtgenoot, vader en grootvader
DE HEER
ALBERT HAUTMAN
echtgenoot van mevrouw
ANNA VAN DEN BERGE
geboren te Erwetegem op 23 april 1920 en na een
kortstondige ziekte in familiekring overleden te
Erwetegem op 28 juni 1992,

gezalfd met de H. Olie.
Oudstrijder 1940-1945

Anna VAN DEN BERGE,
Marc en Josée VAN RUYSKENSVELDE-HAUTMAN,
Kurt en Gert,
André en Linda HAUTMAN-DE GRAEVE,
Davy en Heidi,
De families : HAUTMAN, VAN DEN BERGE,
VAN HOORDE en DE RIDDER
DANKEN U van harte voor uw
medeleven en gebed.

Dankbaar om zijn rustige natuur,
Zijn eenvoudige vriendelijkheid,
Zijn grote inzet voor zijn gezin,

familie en vrienden ... bidden wij:

God,

laat niets van dit mensenleven
verloren gaan.

Dat alles waarin hij goed en groot
is geweest tot ons mag blijven
spreken, juist nu hij gestorven is.
Dat hij voort mag leven in zijn
kinderen, bij familie en vrienden.

In hun hart en in hun levensdurf,

in hun gedachten en in hun geweten.
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