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DOOR DIT VROOM AANDENKEN VRAGEN
WIJ EEN GEBED VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Bertha HAUWSTRAETE

geboren te Zegelsem op 9 oktober 1901 en on-
verwacht overleden te Nederbrakel op 23 ok-
tober 1968, «in extremis» gezalfd met de H. Olie.

Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in
Mij gelooft, zal leven ook al is hij gestorven,
en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in
eeuwigheid niet sterven. (Woord van de Heer)

Aan uw gelovigen, Heer, wordt het leven niet
ontnomen, maar het wordt in een beter ver-
anderd ; terwijl hun aardse woning in puin
vervalt wordt hun in de hemel een eeuwige

verblijfplaats voorbereid.
(Mis van de overledenen)

Wij troosten ons met de gedachte dat de
Heer, die trouw zijn beloften vervult, aan on-
ze dierbare overledene reeds de beloning heeft
geschonken welke hij beloofd heeft aan degene
die aan Hem geloven en Hem oprecht bemin-
nen.

Ons vroom gebed bevele haar ziel aan bij de
Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families HAUWSTRAETE, HOEBEKE, DEL-
VAEYE, CIERKENS en HENNEBERT,

danken u zeer hartelijk voor uw gebed
en blijken van sympathie en medeleven.
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