Er is maar één geluk voor de mens :
zijn volle maat te geven. (P. Claudel).

Wil samen met ons bidden voor de zielerust van
DE HEER

HERMAN HEERMAN

echtgenoot van mevrouw
RITA VAN OYCKE

geboren te Opbrakel, op 6 februari 1945 en
overleden te St.-Martens-Lierde,

op 11. september 1977,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

+

De families HEERMAN, VAN OYCKE,
DE BORRE en COLLAGE,

danken U voor uw gebeden en blijken van
innige deelneming.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41

Een jonge vader is gestorven... zijn moeder,
echtgenote, kindertjes, familie en zijn talrijke
vrienden wenen, want diep in hun hart pijlt de
smart om het pijnlijk verlies... Mensenwoorden
zijn hier zo ontoereikend en wij worden spraak-
loos en stil, niets mocht helpen; Dood, wat
kunt gij wreed zijn!

Herman, samen met uw broers waart Gij de
steun en de troost van Uw moeder, met uw
geliefde echtgenote en kindertjes maaktet Gij
van uw huis een hemelhuis, met uw sportief en
innemend karakter hielpt Gij mee aan de op-
bouw van een gezellige buurt en aan ieder
ontspannend sportgebeuren, als een eerlijk en
rechtschapen man genoot Gij volle vertrouwen
in ieder werkmidden ; kortom gij blijft voor ieder
die eenvoudige volksvriend, bescheiden, wan-
neer het U zelf betrof, goed en mild wanneer
het om anderen ging.

Herman, uw grootste leed was zo vroeg te
moeten afscheid nemen van alwie U zo dierbaar
waren ; genegen zorg en gebeden, doktershulp
en vriendenbezoek, het deed U zoveel deugd
maar de grootste troost was voor U de zeker-
heid dat Uwe Wim en Kathleen mogen rekenen
op een Moeken, zoals zij altijd voor U een
onovertrefbare echtgenote was.

Rita, dank voor de enkele jaren ongemeten
geluk die ik bij U mocht vinden. Geloof, dat
echte liefde verder reikt dan alleen deze aarde.
Samen met vader zal |k voor U bidden, voor
onze kinderen, mijn moeder en schoonouders,
mijn zo genegen broers, mijn ganse familie,
voor mijn werkmakkers en mijn talrijke vrienden.
Nogmaals dank voor uw genegenheid en uw
gebeden.

Heer, Jezus, laat hem met U medeverrijzen.

Maria, moeder van Smarten, neem hem op in
uw zorgende moederarmen.




