De dood komt als wij ze het minst verwachten.

-‘_
Gedenk in uw gebeden de ziel
van Mevrouw

Zoé-Marie-Théréese HEERMAN

echtgenote van Mijnheer

Charless DE TEMMERMAN

geboren te St Martens-Lierde, de 28 september 1906
en aldaar in de Heer ontslapen, de 9 december 1958
gesterkt door de laatste Troostmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Het aardse leven is vol onzekerheid. De mens
gaat rustig slapen doch weet niet eens of hij ’s an-
derdaags het daglicht zal zien.

Niemand kon vermoeden dat de dood zo nabij
was ! Zo ook zal de duurbare overledene het einde
niet zo dicht gewaand hebben. Voor wie God
trouw dient kan de dood wel komen « als een dief
inde nacht» en de geliefden uit ons midden weg-
rukken, maar toch bliift hij immer voorbereid op
wat komen kan.

Beminde echtgenoot, ons afscheid valt dubbel
zwaar omdat het zo plotseling was. Nog jaren
hadden wij kunuen samen zijn ten bate van onze
kinderen. God liet het niet toe. Zoek in het gebed
de kracht om het kruis te dragen en u te onder-
werpen aan Gods H. Wil.

Lieve kinderen, gedenkt immer de overvolle be-
kommernis van uw te vroeg ontnomen moeder,
Blijft vader tot een werkdadige steun.

Duurbare familieleden die van mij hebt gehou-
den, geeft mij als afscheid een vurig gebed.

Akte van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

Uitg. Raf. Cromphaut, St-Martens-Lierde.

De familiéen HEERMAN, DE TEMMERMAN,

VAN TRIMPONT en TEERLINCK,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hen betoond bij het overliiden van hun

dierbare afgestorvene,

u.

DANKEN




