Blijf bij mij wanneer het avond is :
wanneer het licht vergaat in duisternis,
wanneer geen mens mijn noden ziet
bid ik U, o Heer, verlaat mij niet.

.t.

GEDENKEN WIJ IN ONZE GEBEDEN
DE HEER

Albert HELLEBAUT

echtgenoot van Mevrouw Rosa DEMARTIN

geboren te Welden op 24 juni 1922 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in het
Universitair Ziekenhuis te Gent
op tweede Kerstdag 1990, gesterkt door
de H. Sakramenten.

Voor sommige mensen is de dood een af-
schrikwekkend onheil, voor anderen de bevrij-
ding uit de kwelling van dit leven, voor de
gelovige is zij vooral de grote ontmoeting
met God, die zijn vriend opwacht met de uit-
nodiging : ,,Mijn goede en trouwe dienaar,
die in het kleine van uw menselijk bestaan
getrouw zijt geweest, kom en treed de vreug-
de binnen van uw Heer’.

Albert was een goed en ijverig man. Diep
kristelijk. Hij was voor ons de trouwe, liefde-
volle echtgenoot en vader, die met genegen-
heid en minzaamheid voor zijn gezin leefde.
De beproevingen zijn hem niet bespaard ge-
weest. Pas op pensioen, en nog in de weer
om van zijn nieuwe woning een nieuwe thuis
te maken werd hij door een lange en pijnlijke

ziekte gedwongen tot inactiviteit en lange
hospitalisatie. Maar doorheen alles was hij
geen verbitterd man en probeerde hij zijn
kruis te dragen, want hij wist dat ieder
mensenleven zijn eigen kruisje heeft, omdat
de ieerling niet beter is dan de Meester.

In alle bescheidenheid is hij ons voorgegaan
in het lijden en de beproeving, en leerde hij
ons geduld en onderwerping. Moge nu alles
waarin hij groot is geweest, tot ons blijven
spreken.

Beste Rosa, niemand kan beseffen wat gij
voor mij zijt geweest en voor mij hebt ge-
daan, vooral tijdens mijn ziekte. Tot het einde
stondt gij mij met de glimlach nabij. Ik dank
God voor uw goede zorgen en uw eindeloze
toewijding.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, van wie
ik zoveel hield, ook u ben ik dankbaar voor
uw trouwe liefde en attentievolle goedheid.
Dank aan allen die mij omringd hebben met
nooit aflatende genegenheid.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Dat hij ruste in vrede.

De families HELLEBAUT, VANDERHAEGHEN,
DEMARTIN en DECREM,

danken u voor de blijken van
deelneming in rouw en gebed.

Namis op vrijdag 18 januari 1991 om 19 u.
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