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Wij danken de Heer voor het leven van

JULES HELLEBAUT

dat begon op 15 maart 1899 te Erwetegem
in liefde werd verbonden met dat van

Marie-Louise VAN DER MOTTEN
om samen vreugde en leed te dragen tot op
26 juni 1972 in Sint-Maria-Lierde, toen de
Meester hem terugriep naar het Vaderhuis.
Hij was gepensioneerd mijnwerker en
opgeéiste in de oorlog 1914-1918.

«Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.»

Zo zouden we kunnen zingen, nu Jules bij het
ingaan van een daadwerkelijke zomer zijn
levensopgave heeft voleindigd.

Want een mensenleven is een moeizaam af-
werken van een opdracht, die met het leven
aan ieder wordt gegeven en die onherroepe-
lijk een einde heeft bij ons sterven.

«Dan zien wij met verblijden

Hem die ons hart beleed.»

Voor hem wiens opdracht voltooid is bij zijn
heengaan naar de Vader, gelden voorgaande
woorden.

Als christen kunnen wij spreken van zin-
gen en verblijden bij het heengaan van een
van onze dierbaren omdat wij geloven dat
de dood niet het einde is, maar een doorgang
naar een onvergankelijke en eeuwigdurende
zomer. Want voor Jules is God de zon gewor-
den waarin hij zich voor altijd kan koeste-
ren. En toch treuren wij, familieleden en al
diegenen voor wie hij dierbaar was, bij dit
heengaan, omdat wij de smart ervaren hoe
diep wij met hem verbonden waren en tege-

lijkertijd ondervinden hoe ons leven ook afge-
takeld wordt omdat wij hem zullen missen.
Dierbare echtgenoot, vader, schoonvader en
grootvacer, wij zijn droevig omdat gij uit ons
midden zijt verdwenen, maar wij zijn niet
zonder hoop en zijn vast overtuigd dat wij U
éénmaal zullen terug zien en weer in liefde
verbonden zullen zijn «wanneer God alles in
allen zal zijn.»

Wij willen ervoor zorgen dat het goede dat gij
op deze wereld hebt gebracht blijft voort-
leven in onszelf en zo uw gedachtenis in
ere houden.

Mijn lieve echtgenote, zoon en schoondoch-
ter, hartelijk dank voor uw zorgen, vooral
in mijn laatste levensdagen en mocht mijn
geengaan U allen dieper met elkaar verbin-
en.

Bid voor mij, ik ben een voorspreker voor u
opdat gij het leven met nieuwe moed zoudt
verder gaan. Vaarwel !

De families HELLEBAUT, VAN DER MOTTEN,
DE TANDT en SOETENS,

ten zeerste getroffen door uw blijken
van innige deelneming, danken U.




