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Dit weze een dankbare herinnering aan

Laurent HELLEBAUT

zoon van Robert en Julia
HELLEBAUT(t) - VAN WIJMEERSCH

geboren te Opbrakel op 2 juni 1945
en overleden in de kracht van de Heer
in de kliniek Zusters van Barmhartigheid
te Ronse op 9 juni 1996,

Het leven kan een droef refrein
van eindeloze ziekte zijn,

en toch een wonder om uit pijn
voor anderen een zon te zijn.

Zijn moeder heeft met zachte handen
en ongeloofiijk veel geduld

dit kwetsbaar leven met de banden
van warme tederheid omhuld.

Zijn leven was een kruis van jaren.
Waarom die zinneloze pijn?

Geen mens, geen God kan het verklaren
waarom zijn leven zo moest zijn.

Soms krijgen toch de droefste dingen
in 't mensenleven diepe zin,

om al wat wij van hem ontvingen:

de liefde voor vrienden en gezin.

Door kinderverlamming op zeer jonge leeftijd,
nog als kleuter getroffen, zou Laurent het leven
nooit meer beleven als een ander. De vreselijke
ziekte liet zijn diepe sporen na. Sinds de dood
van zijn vader in 1960 verergerde zijn toestand
in hoge mate en was hij helemaal op anderen
aangewezen. Zijn kliniek was echter thuis, bij zijn
moeder Julia, die dag en nacht voor hem instond,
samen met de andere huisgenoten, tussen vrien-
den en geburen. Hij was de spil van het gezin,
waarrond alles draaide. Klagen kende hij niet.
Integendeel: in al zijn mizeries bleef hij zich langs
T.V. en gazet interesseren aan sport en aan al
wat buiten gebeurde. De laatste tijd kreeg hij het
kwaad en vroeg om zijn vader te gaan vervoe-
gen. Dat het zo snel zou gaan, had niemand
kunnen vermoeden. Zijn heengaan brengt zijn
thuis en zijn talrijke vrienden in diepe droefheid
en verslagenheid. Zijn geduld en zijn levens-
moed weze ons allen een voorbeeld in momen-
ten van lijden of tegenslag.

Vaarwel Laurent en dank u !

De families :

HELLEBAUT - VAN WIJMEERSCH
danken U voor uw gebed en medeleven.

Namis op zaterdag 3 augustus 1996 om 18 uur.
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