Bid voor de zielerust van
Mevrouw

Clara HELLIN

weduwe van de Heer
Angel DEVUYST,

geboren te Everbeek op 30 maart
1895 en godvruchtig overleden in
de St.-Franciscuskliniek te Brakel
op 4 juli 1978, voorzien van de
HH. Sakramenten der =zieken.

Gods wegen zijn niet onze wegen,
immers af en toe begrijpen we er zo
weinig van. Hoe vaak gedroegen wij
ons niet alsof we niet te verslaan
zijn, alsof dit aardse leven geen ein-
de kent.

Heer, al begrijpen wij het niet al
te best, toch willen wij blijven ge-
loven en vertrouwen dat Gij het met
ons goed voor hebt. Daarom bidden
we met vertrouwen dat Gij onze
dierbare overledene in uw barmhar-
tigheid vergeving schenke en eeuwige
rust en vrede.

Beminde kinderen en familie, dank
om uw liefde en genegenheid en voor

alles wat gij voor mij geweest zijt.
Bidt tot God dat Hij mij barmhartig
weze en dat Hij U sterke.

Beste vrienden en geburen, dank
om uw vriendschap. Denkt ook gij
nog af en toe eens aan mij in een
vroom gebed. Tot weerziens bij de
Heer.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige
rust.

De families Hellin, Verstraeten en
Devuyst,

danken U oprecht voor uw blij-
ken van deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




