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BID VOOR DE ZIELERUST VAN

ANGEL HENAU
echtgerioot van Maria LIMPENS,

geboren te Opbrakel op 2 oktober 1896
en plotseling overleden in het Rustoord
« Najaarszon » te Brakel op 9 november
1983, gesterkt door Kristus in Zijn
HH. Sakramenten.

Toen sprak Jezus : « Kom laten we naar
de overkant varen ». Woensdagavond richtte
de Heer ook tot Angél deze woorden. Het
was op een moment waarop niemand die
roepstem verwachtte. Weliswaar op een uit-
zonderlijke hoge leeftijd maar het is toch
nog te vroeg, want zijn geliefde echtgenote
had hem nog zo nodig. Letterlijk tot het
laatste moment van zijn leven hebben ze
eikaar geholpen in de moeilijkheden van het
leven.

Diep kristelijk van huis uit, heeft hij
steeds nauwgezet zijn plichten als kristen
volbracht. In de eucharistieviering in de
kapel van « Najaarszon » waren ze beiden
stipt aanwezig, en een paar uur voor de

plotse scheiding hebben ze samen nog hun
paternoster gebeden.

Nu Angél ons verlaten heeft, vertrouwen
we hem aan Uw zorgen toe, Heer. Laat hem
van bij U ook nu zorgend begaan zijn met
zijn geliefde echtgenote en met allen die
hem lief waren.

De families HENAU, LIMPENS, DE STERCKE,
COESSENS,

zijn zeer erketelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Druk. De Vieeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




