« Die moe gewrocht en moe geleden
van 's werelds dierbaarheden
nu een beter leven is ingetreden » (G.G)

.I..

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Gerard HENAU

echtgenoot van Mevrouw Elisabeth BAGUET,

geboren te Opbrakel op 4 augustus 1910
en godvruchtiy overleden in het Burgerlijk
Ziekenhuis te Ronse op 16 juni 1986.
Voorzien van de HH. Sakramenten.

Onderofficier

Herinneringsmedaille van de oorlog
1940-1945 met 2 gekruiste sabels

Medaille van de Krijgsgevangene 1940-1945
met één baret

Laureaat van de arbeid.

Vader,

Vredig en rustig ben je naar de overkant
gegaan, bij je grote vriend, de Heer.

De eerste stilte wordt nu stilaan gevuld
met gevoelens van dankbaarheid en aan-
vaarden.

Als gelovig en christelijk mens wist hij
zich met de natuur en met God verbonden.
In zijn pijnlijke ziekte heeft hij leren Gods
wil te aanvaarden en zonder morren of kla-
gen heeft hij zijn kruis en lijden gedragen.
Dank, vader voor je rustig voorbeeld, voor
je eenvoud, voor je onwrikbaar geloof en
je groot vertrouwen.

Dank, vader, voor moeder, die jij voor
ons gekozen hebt, dank voor je eerlijke
en trouwe liefde voor elkaar, voor je in-
zet, de vredige thuis, je spontane edelmoe-
digheid, voor je blijheid en je strijd.

Je kinderen en kleinkinderen, die jij zo
liefhad en die je op de handen droegen,
zullen je blijven volgen op het onderweg-
zijn naar de Heer.

Dank en tot weerziens, straks aan de over-
kant.

De families

HENAU, DESTERCKE,
BAGUET, WATTHE,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming en voor uw gebeden.

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel




