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Bid voor de zielerust van
MEVROUW

Lucienne, Emma HENAU

echtgenote van de Heer
Cesar GOSSYE

geboren te Nederbrakel op 2 juli 1913 en
godvruchtig overleden in het Sint-Elisabeth-
ziekenhuis te Zottegem op 6 augustus 1983.
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

STOF EN AS

Mensenlief, wat is ons leven
steeds verlangen, alsmaar streven,
nooit geheel tevreden zijn,
tot wij aan het eind' gekomen,
vaststellen dat alles schijn,
al wat wij zo fel begeerden,
niets anders was dan een handvol eerde,
't leven slechts een lange pijn,
en wijzelf die ons zo weerden,
zonder aanzien, zonder weerde,
enkel stof en asse zijn.
G. De Keersmacker

Onze goede moeder is niet meer, Haar hele, diep-
gelovige leven was gevuld met de zorg voor haar
gezin en haar familie. Heel gelukkig voelde ze zich
als al haar kinderen rondom haar verenigd waren,
Ondanks haar lange lijJdensweg zorgde ze in haar
gezin voor de nodige gezelligheid. Een kwinkslag,
een woordspeling, een vriendelijk woord viel ieder-
een ten deel.

Ook al komt dit afscheid veel te vroeg voor ons:
toch danken we de Heer dat we met moeder
mochten opgroeien en dat we voor haar hebben
mogen zorgen.

Mijn lieve man in 't bijzonder, lieve kinderen en
kleinkinderen, beste familieleden en kennissen,
bedankt voor ons samenzijn en uw bezorgdheid.
Lracht goed verder te leven. Tot weerziens bij de

eer,

De families HENAU, GOSSYE,
DE KONINCK, PRAET
danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.
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