Wie goed zingt
Dubbel bidt !
+

GEDENKENIS

van Mijnheer

MICHEL HENAU

echtgenoot van Mevrouw
ODA BAUWENS,

geboren te Maarke-Kerkem op 11 januari 1896 en
overleden te Oudenaarde op 12 september 1961,
voorzien van het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.

Erelid van de H. Hartbond en lid van de
broederschap van de H. Rozenkrans.
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In Paradisum zong hij altijd volgaarne,

In Paradisum hield hij lange levensjaren hoopvol
het oog gericht,

In Paradisum ! Geen arbeid, geen zorgen, geen tra-
nen verduisterden het licht, dat met dit
woord in de geest van de Godsknecht viel.

In Paradisum riep nu Gods engel, en ten Paradijze
geleiden hem nu zijn Hemelmoeder, zijn
patroon Michaél, onze dorpspatronen Sint
Elooi en Sint Vincent.

Een rijk leven als kristen en in Kristus’ dienst
van knaap tot levensrijpheid ! Als gebuur van Gods’
tempel heeft hij immer best gebuurd in toegewijde
dienstvaardigheid van koorknaap tot kerkzanger
gans zijn leven lang. Nu zingen wij voor hem van
wie men als hoogste lof kan getuigen : heel wat
meer dienst heeft hij bewezen dan hij zelf ooit
zelf heeft ontvangen. Wat delgr dergelijke levens-
goedheid aan hoekigheden van karakter !

Lieve Oda, als een engel stond gij immer aan mijn
zijde, wat hebt gij al niet gedaan om mij 't leven
aangenaam te maken ! Nu laat ik u in eenzaam-
heid ; God helpe en zegene u uit dank voor wat
u voor mij deedt.

Aartsengel Michaél, Sint Elooi en Sint Vincent,
bidt voor mij.

De 4 akten a.u.b.

De families
HENAU,
BAUWENS,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. M. Commere, Maarke-Kerkem




