Er is de pijn om het gemis

en dankbaarheid om wat wij kregen
en naast de droefheid die blijft wegen
zijn warme hart als erfenis.

1.

Gij die hem gekend
en bemind hebt gedenk

DE HEER
René HENAU

echtgenoot van Mevrouw
Maria VAN SCHEL

Geboren te Hemelveerdegem op 17 april 1915
en godvruchtig overleden in het U. Z. te Gent op
7 februari 1995, gesterkt door de H. Sakramenten.

Stichter van de meubelfabriek bvba Perfecta.
Oud-strijder 1940-1945.

De families HENAU
VAN SCHEL
VAN OVERWAELE
DAUWE

danken U voor uw gebed en medeleven.

René wist dat het uur van scheiden dichtbij was.
Hij voelde aan dat zijn lichaam sleet vertoonde als
een afgedragen kleedstuk.

In zijn leven had hij immers ook heel veel
gepresteerd. Hij heeft een zaak opgebouwd en
haar tot een hoog peil gebracht.

Tot voor vijf jaar was hij nog steeds aktief in de
zaak bezig, en ook nu nog was hij de “bezige bij”
wiens handen nooit rust kenden.

Vorige zomer mochten ze nog het geluk kennen
om hun 55¢ huwelijksverjaardag te vieren.

Zijn grote vreugde was zijn kinderen en
kleinkinderen gelukkig te maken.

Heer onze God, bij het einde van dit mooi
voltooide leven, willen wij U danken om alles wat
René voor zijn gezin en voor ons allen mocht
betekenen.

Wij bidden U, laat hem nu thuiskomen in uw
oneindige vreugde, en van bij U, Heer, met ons

allen innig verbonden blijven.

Onze-Lieve-Vrouw van den Oudenberg, bid voor
ons.

Nadienst op zondag 19 maart 1995 om 11 uur.

Begrafenisond. L. Beernaert Drukkerij Van de Maele







