Onder Uw Kruis, hoop en rust ik.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria Elodie HENDERICKX
echtgenote van Mijnheer
CYRIEL DE GEYTER
Lid van de Bond van het H. Hart.

geboren te Ottergem, de 27 maart 1894 en zacht in
de Heer ontslapen te Erpe, de 8 oktober 1938,
gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Ongezien en ongemerkt hamert de dood en rukt
uit het zoete leven onze naastbestaanden, onze
broeders en zusters, ja ook onze moeder.

Onze moeder waarvan men zeggen mag dat ze
maar iets slecht doet en dat is sterven en ons verla-
ten.

Wat kunnen we doen als we denken aan haar
leven, dat in stilte in haar huisgezin bij haar kin-
ders verliep, maar dat was van stil goed doen en
dragen en leren dragen voor O. L. Heer.

We kunnen niets dan wenen en treuren omdat
we moeder verliezen, moeder die zo goed was.

En toch mogen we niet wenen alleen, neen, we
mogen niet doen als deze die geen hoop hebben,
maar Gods wil zegenen en bidden voor moeder,
want ze is enkel verhuisd en verwacht ons in ons
aller thuis.

Vaart wel dan, beminde echtgenoot, geliefde
kinderen, luistert naar de lessen uwer moeder, be-
wandelt steeds de weg der deugd, onderhoudt de
wet van God, opdat wij elkaar eens gelukkig mo-
gen weervinden in de Hemel.

Bidden wij dan de barmhartige God dat hare ziel
in vrede moge rusten.

Mijn Jezus barmbartigheid. (300 d. afl.)
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