Noch hij die plant betekent iets,
noch hij die begiet,
maar alleen God, die wasdom biedt. (Kor. 3,8).

Gedenk in uw gebeden de ziel van

DE HEER

Paul HENDRICKX

Echtgenoot van Mevrouw
Jzlia Anra TUYPENS

Geboren te Michelbeke op 13 september 1907 en
godvruchtig overleden in de H. Hart Kliniek fte
Oudenaarde op 6 april 1982, gesterkt door het
sakrament der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

Voorzitter van de Kerkfabriek O.L. Vrouw van
Fatima te Wijnhuize.

Dankbaarheid vervult ons bij de terugblik van
dit welgevulde leven. Een sterke gezondheid, een
aanhoudende werklust en werkkracht, een ernst en
een lach tekenden tot voor een drietal jaren het
leven van deze man. Hij was de onvermoeibare
landman, die leefde van geloof en arbeid; hij
was de trouwe echtgenoot en vader, die in lief-
devolle en dienstvaardige vastberadenheid zijn ftal-
rijk gezin wist te leiden; hij was de man waarop
de omgeving kon rekenen.

Paul was genoeg filozoof en kristen uit één
stuk om te weten dat het met de mens gaat als
met het zaad, dat sterft en rijpt tot een rijkere
oogst. In dit geloof en deze zekerheid op een

nieuw bestaan, heeft hij dan ook hoe hard ver-

bonden met ceze aarde en de zijnen - van ieder
en alles afscheid genomen en met betrouwen het
Sakrament van de zieken ontvangen... omdat hij

wist dat, wie op God vertrouwt, heerlijker ver-
rijst, dan een mens ooit dromen kan.

Dierbare echtgenote, wij waren gelukkig met
ons vijftigiarig huwelijksleven, ik kan u niet ge-
noeg danken voor uw oplettende bezorgdheid en
tedere liefde

Beste kinderen en kleinkinderen, meer dan
woorden spreekt mijn leven van dankbaarheid,
verbondenheid met elkaar, met God en met de
naaste.

Vele vrienden en kennissen, blijven we elkaar
genegen in een betrouwvol gebed.

O. L. Vrouw van Fatima - sta ons heden bij.

De families

HENDRICKX,
TUYPENS,

DE MIDDELEER en
VAN HOUCKE

danken voor uw deelneming
in rouw en gebed

Drukk. De Toren, Peperstraat 37, Herzele
Uitg. M. Galle, Tolstraat, Steenhuize
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