WEES STEEDS BEREID !

_l.
ZALIGE GEDACHTENIS
VAN MIJNHEER

Jozef - Alfons HERPELINCK

echtgenoot van Mevrouw

Irma VAN CAUWENBERGHE

geboren te Nederbrakel, de 5 November 1874,
en er godvruchtig overleden de 28 April 1951,
gezalfd met de H. Olie (in extremis).

Hij was lid van de Bond van het H. Hart
het Xaverianengenootschap en de H. Barbara.

Zalig de dienaar, dien de Heer bereid zal
vinden, wanneer Hij hem zal komen reken-
schap vragen.

De mens weet het einde van zijn leven
niet. Gelukkig en wijs is hij die de dood
altijd indachtig is en die zo tracht te leven
gelijk hij in zijn stervensuur wil bevonden
worden.

De overledene was een overtuigd kristen
mens, die niettegenstaande het vele werk
toch nog de tijd had om aan God te
geven wat Hem toekwam. Onwankelbaar
getrouw aan godsdienst en Kerk was hij
stipt in het kwijten van zijn plichten en
zonder menselijk opzicht beleed hij dan ook
ziijn geloof. Zijn leven was schoon en
stichtend.

Beminde echtgenote, hoe gelukkig waren
we met ons beiden niet, nu echter zijn we
gescheiden. Het is hard voor U, maar zoals

gij een diep-gelovig mens zijt zult ge uw
sterkte ook daarin vinden. We hebben toch
zo dikwijls samen gebeden :,, Heer Uw
Wil geschiede ,, ge kunt nu niet beter doen
dan dit gebed te beleven in de beproeving,
die U nu overkomt. Hierboven bij de Heer
wacht ik U op en samen zullen we dan
weer verenigd zijn, voor eeuwig in Gods
heerlijkheid.

Beminde familieleden, vaartwel en bidt
voor mij.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil!
(300d. afl )

Zeer getroffen door Uw blijken van
diep christelijk medevoelen, bieden U
hiervoor hun welgemeenden dank :

Mevrouw Alfons Herpelinck-Van Cauwenberghe,
Heer en Mevrouw Gustaaf Herpelinck-Roman,
kinderen en kleinkinderen ;
Mevrouw Richard Liedts-Herpelinck, kinderen en
kleinkind ;
Mejuffer Leonie Herpelinck :
Mejuffer Clémentine Van Cauwenberghe ;
Heer Jozef Van Cauwenberghe-Cheyns, kinderen en
kleinkinderen ;
De familien HERPELINCK en VAN
CAUWENBERGHE.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel.
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