« Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in
onvergankelijkheid. Wat gezaaid wordt in geringheid
en zwakheid verrijst in heerlijkheid en kracht. »
(H. Paulus)
T

Gedenk in vroom gebed de ziel van
de heer

Alfred HERREGODS

weduwnaar van mevrouw

Maria VANDEN BERGE

Hij werd geboren te Deftinge. op 10 juli 1879, en

is overleden te Sint-Martens-Lierde, op 14 mei 1971,

gesterkt door de H.H. Sacramenten van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart
Medestichter van de Boerenbond te St-Martens-Lierde
Vereerd met het Landbouwereteken le Elasse

Toen de Heer zei: ¢ Laat ons naar de overzijde
varen », is hij, vol overgave en vertrouwen, ingegaan
op de uitnodiging. Zijn ziekte en lijden waren voor
hem de dienstboden van God, die hem op zijn komst
voorbereiden en die de overledene met groot geloof
tegemoet is gegaan.

Als diepgelovige man wist hij dat sterven geen
einde betekent maar het ingaan in het rijk van God,
dat beloofd en gegeven wordt aan hen die de blijde
boodschap aanvaarden en beleven.

Met hart en ziel heeft hij zich gegeven aan zijn
taak als echtgenoot en in zijn beroep.

Zijn huis was een tehuis voor zijn familie en voor
hen die zijn toewijding wilden aanvaarden. Samen
met zijn geliefde echtgenote leefde hij vele jaren in
eenvoud maar trouwe arbeid. Samen bereidden ze
zich op de grote reis naar de eeuwigheid. Amper
een paar weken na het heengaan van zijn echtgenote
ging hij haar vervoegen bij de Heer.

Dierbare familieleden, vrienden en kennissen, in
gebed houden we onze genegenheid en vriendschap
levendig. Eens zijn we weer samen bij de Heer.

Heer, geef hem de eeuwige rust...

Een milde troost waren ons uw blijken van
innige deelneming bij het afsterven van hem
die ons zo dierbaar was.

Wij danken U hiervoor van harte.

De families HERREGODS,
VANDEN BERGE,
VAN NIEUWENHOVE en
MISEREZ.
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