Een zonnig man is overleden

in deze klare zomertijd,

een man om nimmer te vergeten,
een volksfiguur, die ongeweten
het hart van velen heeft verblijd.

+

Bewaar in uw herinnering
en gedenk in uw gebed

DE HEER
EDDY HERREGODS

echtgenoot van Mevrouw
Gratienne MATTHIJS

papa van Sandra en Filip

geboren te Geraardsbergen op 21 september 1948
en onverwacht ons ontnomen op 10 juni 1998.

Voorzitter van de Moedige Wielrijders.
Ondervoorzitter Supportersclub Groen-Wit.

Gratienne MATTHIJS, zijn echtgenote,
Sandra en Filip HERREGODS-HERREMANS,
zijn kinderen.

De families HERREGODS, MATTHIJS,
D’HAENENS en HERMAN,

danken U voor uw aanwezigheid en
medeleven in hun rouw.

Een door-en-door goed mens is ons ontvallen.
Een liefdevolle man en een warmhartige vader
is uit ons leven gerukt.

Geen troostende woorden meer voor iemand die
wij zo koesterden.

Familie en ontelbare vrienden blijven verweesd
achter.

Eddy was een uniek mens: niets was hem te-
veel, geen last was hem te zwaar.
Zichzelf opofferen ten voordele van zijn mede-
mensen, was bijna dagelijkse kost.

Zowel in zijn beroepsleven, als in hoedanigheid
van voorzitter van de Moedige Wielrijders en
ondervoorzitter van de Supportersclub Groen-Wit,
was hij voortdurend in de weer.

Niet alleen zijn familie, maar allen die hem
kenden, zullen hem heel erg missen.

Eddy zal voor altijd in onze herinnering gegrift
blijven.

Mijn lieftallige echtgenote en kinderen,
sta elkander bij in vreugde en pijn.

Heer God, gedenk mij in uw liefde en neem mij
op in Uw heerlijkheid.
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