" Gij- zijt mijn toevlucht ;
Heer, wees mijn beschermer .
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In Gods Vaderhanden
en in uw vroom gebed bevelen wij aan
de ziel van de heer

EMIEL HERREGODS

weduwnaar van mevrouw
Marie, Adéle CLEMHOUT

geboren te Ronse op 5 april 1892 en godvruchtig
in de Heer ontslapen te Deftinge op 15 juli 1976,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Lid van de bond der oudstrijders
Lid van de bond der gepensioneerden

Na een mooi, verdienstvol leven in dienst van
God en de zijnen, en begunstigd door een hoge
ouderdom, is het hart van Emiel stil gevallen.
Omgeven door de zorg van zijn kinderen is hij
stil en rustig de eeuwigheid binnengegaan om de
welverdiende rust te genieten bij zijn hemelse
Vader.

Vaderlijke zorg, tedere genegenheid, de nauwge-
zette ijver waarmee hij zich dagelijks inzette
voor vrouw en kinderen; een onbaatzuchtige
dienstbaarheid en zijn vriendelijkheid voor de
medemens waren de mooiste hoedanigheden die

zijn leven sierden. Daarom had hij veel vrienden
en zal zijn heengaan door velen betreurd worden.
Heel zijn leven was gedragen door trouw in
dienst van de Heer. In de beproeving en het lij-
den stelde hij zijn vertrouwen op de Heer en het
was hem een groot genoegen ieder maal de
hoogdag hem werd thuisgebracht.

We danken de Vader voor dit mooie leven.
Moge hij nu in vrede rusten.

Dierbare kinderen, laten we de Heer danken
omdat we zolang hebben mogen samen blijven.
Ik dank u voor uw goede zorgen. De Heer weze
uw verdere steun.

Beste familieleden en vrienden, uw vriendschap
en genegenheid vergeet ik niet. We blijven in
gebed met elkaar verenigd.

De families
HERREGODS, CLEMHOUT, DE NOLLIN,

danken U voor uw gebeden en blijken
van deelneming hun betoond in hun
rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge




