God,I Gij ontneemt de mens het leven niet,
maar maakt het nieuw.

1.

GEDENK IN UW GEBED
DE HEER

Frans HERREGODS

echtgenoot van Mevrouw
Paula D’HAEYER,

geboren te Nederbrakel op 21 december 1929
en na een smartelijk ongeval overleden
te Geraardsbergen op 7 maart 1973,
gezalfd met de H. Olie «in extremis ».

Ontzettend hard is het nieuws aangekomen
dat deze man, vol levensmoed en werklust,
smartelijk om het leven kwam. Pijnlijk is de
slag, vooral voor zijn echtgenote en zoontje,
die hem niet meer van zijn werkterrein naar
huis zagen terugkeren.

Hij was een gelukkige vader, die bijzonder
veel hield van de gezelligheid bij de huise-
lijke haard ; hij was een kundig vakman, die
de mensen met raad en daad bijstond en te-
vens zin had voor schoonheid en sierlijkheid.
Bij de andere vaklui stond hij bekend om
zijn dienstbaarheid en betrouwbaarheid. Zijn
heengaan betekent een zwaar verlies voor
zijn gezin, zijn familie en =zijn vrienden.

Gewoon als hij was met een wijdse blik
vanop de daken naar de zon, de lucht en het
land te kijken, reikt zijn blik nu dieper tot
in het leven en het hart van God. Het jeug-
dige geluk, dat hij hier op aarde kende,
heeft nu plots de volle maat van Geluk be-
reikt in de hemel. Dit te geloven en te be-
seffen kan onze droefheid en smart milderen.

Dierbare echtgenote en zoontje, ik ben U
erkentelijk om uw genegenheid en uw aanhan-
kelijkheid. ledere dag hebt gij mij gelukkig
gemaakt.

Beste familieleden en mijn talloze vrien-
den, bewaart mijn gedachtenis in uw hart.
Voor U allen blijf ik levend om U te helpen
de droefheid die U nu treft en de leemte die
U nu beangstigt te overstijgen in een gevoel
van dankbaarheid en vertrouwen in de Heer.
Bidt zeer dikwijls voor mij.

Vader der barmhartige liefde, geef hem
de echte en volkomen rust.

De families HERREGODS, GAUBLOMME,
D'HAEYER, DE RUYVER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




